
Picture this! Vier topmuzikanten en een MC-Comedian tijdens een 

onvergetelijke avond waarop jazz en comedy de boventoon voeren. In de 

ambiance van de rokerige nachtclubs van weleer speelt een jazzcombo 

heerlijke relaxte dan weer opzwepende muziek. Na een lange dag op het 

werk heet de MC jou op zijn persoonlijk-relaxte manier welkom en zet de 

toon van de avond. Je ontsnapt aan de waan van de dag en word meegevoerd 

tot in de kleine uurtjes. 

 

Vanaf september 2025 trekken auteur/comedian en trompettist/vocalist/auteur samen door 

het land met een wervelende show. En daarbij laten zij zich bijstaan door een geweldige all 

star band. Ze werkten eerder samen in diverse projecten zoals I’m a Soulman van The 

Legends maar nog nooit eerder in deze specifieke setting. Op een zonnige dag blikken beide 

heren voor en achteruit op hun carrières en op deze unieke samenwerking.  

Het werk van zowel Michael Varekamp als Jeffrey Spalburg wordt gekenmerkt door 

spontane improvisatie. Beide zijn geworteld in de traditie van storytelling. Of het nu verbaal 

is of middels een instrument. Vanaf het allereerste begin van de New Yorkse showavonden 

in de jaren twintig zijn jazz en comedy altijd al een eenheid geweest. Of het nu gaat om 

improvisatie, timing, interactie of ritme of zelfs het vertellen van een verhaal. 

 

‘Van oudsher horen Jazz en comedy bij elkaar’ steekt Varekamp van wal. ‘De jazz is van 

nature gericht op entertainment. Vroeger ging een jazzconcert ook vaak gepaard met 

elementen van vaudeville en later stand up comedy. Artiesten waren er op uit het publiek 

een goed gevoel te geven. Door muziek en door grappen’. ‘Precies’, gaat Spalburg verder. 

‘Wij vinden het jammer dat jazz voor het grote publiek zo’n serieuze ondertoon heeft 

gekregen, terwijl er zoveel meer te halen is. Revolutionaire Comedians als Lenny Bruce en 

Roger Dangerfield werden juist groot in combinatie met de jazz. Ze stonden vaak in jazzclubs 

en andere underground plaatsen. ‘Ik was als kind al weg van de Ratpack’, Varekamp veert 

op. ‘Geweldige humor, perfect getimed op precies de juiste toon en dan daarna heel 

beheerst een superswingend lied zingen. Frank Sintra en Sammy Davis Jr. waren mijn 

jeugdhelden’. ‘Maar het was natuurlijk niks zonder de bigband van Quincy Jones’ corrigeert 

Spalburg lachend.  

 

De heartbeat van de muziek klopte altijd bij de sfeer van het nu. Count Basie speelde nooit 

zonder een stand up comedian vooraf en comedy legende Richard Pryor liet zich zelfs 

dermate door jazz inspireren dat hij een tijdlang trompettist wilde worden en zelfs een tijdje 

als zanger actief was. Muziek en  comedy gaan over het leven. De tragiek van het leven met 

een lach en een traan. De band van Varekamp voorziet deze tragiek van een gouden 

soundtrack daar waar de verhalen van Spalburg de muziek gevleugelde woorden geeft. 

 



Jazz en comedy zijn van grote ontwikkeling geweest op de ontwikkeling van de maatschappij 

betogen beide heren. ‘Jazz is the big brother of revolution zei Miles Davis ooit’ citeert 

Varekamp. Je ziet vaak dat de kunst en entertainment de vinger aan de pols van een 

gemeenschap zijn. ‘Ook mensen als Nina Simone en Miles Davis wisten haarfijn de vinger op 

de zere plek te leggen in een society. Humor maakt de wereld beter en al helemaal als dat 

samengaat met swingende muziek van een superband.’ Tegelijkertijd leven we in een tijd 

met veel geopolitieke ontwikkelingen waardoor het misschien wel extra interessant wordt 

om eens te kijken naar je eigen DNA. Spalburg en Varekamp delen Caraïbische roots maar 

zijn ook beide kinderen van het Nederlandse platteland. Zo scoorde Jeffrey al vroeg een hit 

met het liedje Hengelo. 

 

Verbinding van verschillende bubbels. 

 

Het zijn turbulente tijden en ook op het moment van dit interview spelen er zich tal van 

ontwrichtende gebeurtenissen af in de wereld. Jeffrey en Michael zijn vader van jonge 

kinderen. ‘We mogen natuurlijk nooit de hoop verliezen, al is het maar vanwege de 

toekomst van onze kinderen. ‘Eigenlijk gaat onze show over hoop en willen we juist de 

bubbels van tegenwoordig met elkaar verbinden’ constateert Jeffrey.  

Het is eigenlijk net zoals de blues’ zegt varekamp tot besluit. ‘Vandaag gaat het slecht maar 

morgen wordt het beter. Of anders overmorgen!’ 

 

De twee kijken elkaar lachend aan. 

 

Zet je schrap en laat je helemaal onderdompelen in een avond waarin de lekkerste jazz en 

de leukste jokes aan je voorbijtrekken en in een explosie van energie samenbundelen tot 

één uniek geheel. Altijd in het moment, zodat jij je geen moment verveelt. 

Jazz & Jokes. Je zou erbij moeten zijn…. 

 

 

 

Jeffrey Spalburg (oa bekend van zijn voorstellingen Keti Koti) gooit hoge ogen met zijn boek 

Ik ben jullie Meester,Jazz & Jokes ontpopt zich als kritisch, relativerend, niet bang om op 

humoristische wijze zaken te benoemen. 

Michael Varekamp (oa bekend van The Legends) zingt en speelt trompet en geeft al jaren 

swingende en inspirerende concerten over de gehele wereld. 


